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Van de parochieraad

Beste Parochianen,
Deze keer wil ik u effe over carnaval en vastentijd spreken
en  hoe  deze  twee, misschien  heel  aparte  gebeurtenissen
toch verbonden zijn met elkaar.

Carnaval in Nederland; feest vóór de vastentijd � �� �
Carnaval:  het  feest  van  verkleedpartijen,  uitbundige
optochten  en  vrolijke  muziek!  Vooral  in  het  zuiden  van
Nederland, in  Brabant en Limburg,  wordt carnaval  groots
gevierd.  Steden  krijgen  voor  even  een  andere  naam,
prinsen  en  prinsessen  regeren  over  het  feestgedruis,  en
iedereen  gaat  los  voordat…  ja,  voordat  een  heel  andere
periode aanbreekt.
Want wist je dat carnaval diepgeworteld is in de christelijke
traditie?  Het  is  namelijk  van  oudsher  het  ‘laatste  grote
feest’  vóór  de  vastentijd.  Op  Aswoensdag,  direct  na
carnaval,  begint  de  veertigdagentijd:  een  periode  van
bezinning,  onthouding  en  vasten  in  aanloop  naar  Pasen.
Vroeger betekende dat veertig dagen lang geen vlees eten
en minder luxe genieten – een tijd om je hart en ziel voor
te bereiden op de belangrijkste dag in het christelijk geloof:
Pasen, de viering van Jezus’ opstanding.
Carnaval is dus niet zomaar een uitbundig feest; het is de
overgang  van  overvloed  naar  soberheid,  van  feest  naar
verdieping. Een laatste uitbarsting van vreugde voordat de
stilte  van  de  vastentijd  intreedt.  En  juist  die  afwisseling
maakt het bijzonder: even alles loslaten, om daarna stil te
staan bij wat echt telt.
Dus; dans,  zing,  feest  en  geniet  –  maar  weet  ook  dat
carnaval meer is dan alleen feestgedruis. Het is een traditie
met een diepere betekenis, die ons herinnert aan de cyclus
van vieren en verstillen.
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Vastentijd:  Een  periode  van  bezinning  en
voorbereiding
Na  de  uitbundige  dagen  van  carnaval  breekt  met
Aswoensdag de vastentijd aan, ook wel de veertigdagentijd
genoemd. Dit is een periode van bezinning, soberheid en
geestelijke voorbereiding op Pasen, het belangrijkste feest
in het christendom. Maar waar komt deze traditie vandaan,
en hoe is ze in de loop der tijd veranderd?

Historische Oorsprong
De  wortels  van  de  vastentijd  gaan  terug  tot  de  vroege
christelijke  kerk.  In  de  eerste  eeuwen  na  Christus  was
vasten  een  gebruik  dat  gelovigen  hielp  zich  spiritueel  te
reinigen  en  zich  voor  te  bereiden  op  grote  religieuze
momenten.  De veertig dagen vasten werden geïnspireerd
door Bijbelse gebeurtenissen, zoals Jezus’ veertig dagen in
de woestijn, waarin Hij vastte en beproevingen doorstond.
In  de  vierde  eeuw  werd  de  veertigdagentijd  officieel
ingesteld door de kerk.  In die tijd betekende vasten een
strikte  onthouding  van  voedsel,  vooral  vlees,  zuivel  en
andere  luxeproducten.  In  sommige  tradities  mochten
gelovigen slechts één maaltijd per dag eten, vaak pas in de
avond.

Ontwikkeling door de eeuwen heen
Door  de  eeuwen  heen  veranderde  de  manier  waarop
christenen vasten. In de middeleeuwen waren er strenge
regels, maar deze werden in de loop der tijd versoepeld. In
veel katholieke landen ontstonden alternatieven zoals het
‘vasten  van  bepaalde  luxe’,  bijvoorbeeld  geen  snoep,
alcohol of entertainment. In de orthodoxe kerken wordt nog
steeds  een  streng  vasten  aangehouden,  waarbij  geen
dierlijke producten worden gegeten.
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Vandaag de dag geven veel christenen op hun eigen manier
invulling aan de vastentijd. Sommigen vasten nog steeds op
traditionele wijze, terwijl anderen ervoor kiezen om bewust
te minderen in consumptie of juist meer tijd te besteden
aan naastenliefde en spiritualiteit.

Meer dan alleen onthouding
Vasten gaat niet alleen over minder eten of het opgeven
van luxe. Het is een tijd van bezinning: een moment om stil
te staan bij je geloof, je waarden en je relatie met God en
anderen. Voor velen is het een periode van inkeer, gebed
en goed doen voor de medemens.
De vastentijd eindigt met de Goede Week, waarin het lijden,
de  dood  en uiteindelijk  de  opstanding  van  Jezus worden
herdacht. Pasen is het hoogtepunt van deze spirituele reis,
waarin de vreugde van de opstanding wordt gevierd.
Of je nu traditioneel vast of op een moderne manier bewust
met deze tijd omgaat, de vastentijd blijft een betekenisvolle
periode  die  ons uitnodigt  tot  bezinning,  dankbaarheid  en
voorbereiding op het feest van Pasen.

Met hartelijke groeten,
Kapelaan Josué

Kaartje sturen?
De  parochieraad  stuurt  zo  nu  en  dan  een  kaartje  naar
parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben
met hun gezondheid, verdrietig zijn of in een lastige periode
zitten.
Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan
worden met een kaartje, vernemen wij dat graag.
Dat kan via 06-27537113 of per e- mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl
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Collecte

De Bavoparochie gaat met de tijd
mee.  Het  is  nu  ook  mogelijk  de
parochie  op  digitale  wijze
financieel te steunen. 
Vanuit uw luie stoel, maar ook in
de  kerk  kunt  u  in  de
collecteschaal,  bij  de
collectezuil en  her  en  der  in  de
kerk, deze QR code scannen.

Uiteraard  blijft  contant  geld  ook  altijd  welkom  in  de
collecteschaal of in de collectezuil achter in de kerk.

de parochieraad

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Word Vriend van Bavo Ursem!
Help mee om de Bavokerk voor onze
gemeenschap te behouden.

U  kunt  vriend  worden  van  Bavo
Ursem  en  daardoor  financieel
bijdragen  aan  het  behoud  en
onderhoud van het kerkgebouw en de
begraafplaats.

Vriend worden  ?  
Maak minimaal € 50,00 over op IBAN  NL43RABO0385 
579616 ten name van Behoud Ursemmer Kerk en u bent 
een jaar lang vriend. Vermeld bij uw betaling wel uw 
adresgegevens, anders kunnen wij u de vriendschapskaart 
niet bezorgen! 
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Wij gedenken

Johanna Wever - Koppes, 87 jaar
Geboren op 12 januari 1938 met roepnaam Joop(ie). Het
huisje  stond  aan  de  Drechterlandsedijk,  het  deel  wat  de
buurt  genoemd werd.  Ze  was  de jongste  dochter  in  een
gezin van tien kinderen. 
Haar  lagere  schooljaren  doorliep  ze  tijdens  en  na  de
bezetting.  Ze  vertelde  vaak  dat  ze  snoepjes  kreeg  van
soldaten. Het was armoe troef, maar het gezin had geen
honger. Haar vader was landbouwer en had wat dieren, ze
hadden  altijd  wel  eten.  Opa  Koppes  begon  een
kruidenierswinkeltje met in het begin voornamelijk melk en
vlees. Ome Kees nam dit later over.
Ze  ging  naar  de  huishoudschool  in  de  Goorn.  In  haar
tienerjaren hielp ze vaak haar broer Kees bij het inpakken
van boodschappen. Hetzelfde deed vader die zijn zus, Gré,
hielp  in  hetzelfde  winkeltje.  Na  het  inpakken  van  de
boodschappen  blokkeerde  moeder  regelmatig  pa  op  zijn
fiets en hij zei dan tegen haar “Je geeft zeker niks weg?” 
Deze  ontmoetingen  hebben  goed  uitgepakt  want  ze
trouwden op 10 september 1958.  Er  zijn  zeven kinderen
geboren  vijf zonen  en  twee  dochters.  Vader  had  een
bouwerijtje waarvoor moeder ook veel werk verzette. In die
tijd werd spaarzaam geleefd en vader zijn overall werd dan
ook  tot  de  laatste  draad  versleten  omdat  moeder  hem
telkens weer verstelde. Lapje over lapje. 
Toen  de  kinderen  zich  konden  redden  ging  moeder  als
interieur verzorgster bij bouwbedrijf de Jong werken. 
In  de  jaren  90  hebben  de  jongste  kinderen  moeder
meegenomen naar de wereld van de hard rock. Ze was op
een gegeven moment goed op de hoogte en wist vele bands
bij naam. Metallica, de Scorpions, AC/DC en zelf Axl Rose
van Guns N’ Roses herkende ze op de radio. 
Wat dat betreft ging moeder met de tijd mee en begon zelfs
de muziek leuk te vinden. 
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Ook  aan  de  kleinkinderen  werd  veel  tijd  besteed.  De
meesten zijn wel in de granieten gootsteen in het keukentje
aan  de  Noorddijkerweg  gewassen.  Of  ze  hebben  leren
fietsen  op  het  kleine  blauwe  fietsje,  van  het  kluchtje  af
naast de schuur, of gingen voetballen en ravotten op het
grasveldje bij het huis. 
Moeder  genoot  ook  veel  van  de  midweekjes  met  de
kinderen naar Texel, Arcen, het Wied en de vele malen naar
Andijk.  Maar  ook  naar  familie,  een  weekendje  naar
Roermond of de vele weekendjes naar Bergen, Jazz en Sail
waar ze dan bij ome Kees en tante Gré logeerden. 
Nadat pa gestopt was met de bouwerij en ze ouder werden
wilde moeder graag terug naar het dorp Ursem. Dit is na
veel  wikken  en  wegen  in  2014  gebeurd.  In  hun
appartement in de Landbouw hebben ze samen acht jaar
gewoond.  De laatste  drie  jaar  heeft  moeder weer dingen
voor haar zelf op weten te pakken. Ze schreef zich in voor
uitjes  met de KBO en deed mee met de Jeu des Boules
wedstrijdjes naast haar appartement. Ze ging koffie drinken
bij de buren. Het gebeurde regelmatig dat ze niet thuis was
en dan bij Vera of aan de overkant van de straat bij Riet of
Gré zat. Ze heeft weer een eigen kennissenkring en sociaal
leven op kunnen bouwen. 
De kruideniers dochter gewoontes heeft ze altijd behouden.
Ze  had  een  notitie  boekje  waarin  ze  allerlei  zaken
nauwkeurig heeft bijgehouden. 
Begin vorig jaar ging het minder met haar gezondheid. Met
een paar bloedtransfusies kwam ze het jaar wel door. Dit
ging  tot  afgelopen  december  redelijk  goed,  maar  het
noodlot sloeg toe en de ziekte k. had haar in zijn greep.
Langzaam  ging  het  slechter  en  moest  zij  worden
opgenomen in de hospice waar ze bijna drie weken goede
zorg  heeft  mogen  ontvangen.  Ze  heeft  er  ook  de
ziekenzalving  mogen  ontvangen,  op  30  januari  ging  het
kaarsje uit …….. VAARWEL MAM ……….
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Bericht van de M.O.V. 

Wij gaan het hele jaar 
door voor de Voedselbank!

                     
Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en 
toiletartikelen in voor de Voedselbank West-Friesland. 
In het voorportaal van de kerk en achter in ‘De Overkant’,
kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van
9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de
kerk open is.  Regelmatig worden deze producten bij  de
Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.
Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de
volgende website: www.  voedselbankwf.nl

Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief

In  onze  regio  ‘De  Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele informatie van deze parochies. U kunt zich 
kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail 
adres door te geven aan:regiodewaterkant@gmail.com
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 23 maart
10.00 uur Parochianen ‘Eigen Wijs’

zondag 30 maart
10.00 uur Parochianen Bavokoor

zondag 6 april Geen viering

zondag 13 april
10.00 uur Josué Mejia Bavokids

Palmzondag

Vieren in Schermerhorn
Het samenkomen is altijd de eerste zondag van de maand
in de Horn in Schermerhorn om 10.00 uur.
De voorganger is een van de drie leken voorgangers.
Met medewerking van een koor.

Dopen
Ouders  die  hun  kind  willen  laten  dopen,  kunnen  contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is 
06-53924985.
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Vieringen in de Rustenburcht  

Deze vieringen op donderdag zijn voor iedereen 
toegankelijk.
Dus ook mensen die niet in de Rustenburcht wonen zijn 
welkom.  
De aanvang is steeds om 15.30 uur.
Op de volgende data is er een viering:
20 maart, 22 mei, 19 juni, 17 juli,
14 augustus, 18 september, 16 oktober, 20 november.

‘Open Huis’
Op donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur zijn de kerk en
het pastorietje open.
Wilt  u  iets  bespreken  of  zit  u  gewoon  verlegen  om een
praatje, de koffie is klaar in de Overkant en wordt u graag
aangeboden. Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig.  Vaak ook
wel een lid van de parochieraad. Ook voor het opsteken van
een kaarsje of voor stilte en gebed in de kerkbanken bent u
van harte welkom.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een 
e-mail  te  sturen  aan:  heiligebavoparochie@hetnet.nl of  u
kunt  op  donderdagochtend  van  9.30-12.00  uur  in  de
pastorie terecht.
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Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021314

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!

Handig om te weten
13 april 10.00 uur Palmzondag
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Wij gedenken (vervolg)

Wim Schuijlenburg, 1935 – 2025

Mijn  ouders  (Wim  en  Nel)  hebben
elkaar ontmoet bij de turnvereniging
Cito in Amsterdam en zijn getrouwd
op 29 mei 1962. 
Er volgden twee kinderen.

- Petra, 15 april 1963  
         U7-6-2011 in liefdevolle
         herinnering

- Jeroen, 15 februari 1966

Tijdens mijn geboortejaar kwam men er achter dat pa maar
één nier had, de tweede is nooit gevonden.
In 1972 vanuit Amsterdam verhuisd naar Grutto 27, Ursem.

Veel mensen weten dat hij naast zijn werk veel in besturen
en commissies heeft gezeten zoals:

- Gemeente  Ursem  en  Wester-Koggenland  als  CDA
raadslid

- Bestuur Gemeenschapsveiling
- Het kerkbestuur van de St. Bavo waar mijn moeder

altijd in het dameskoor actief was
- Raad van Kerken Schermerhorn
- Senior Web en Senioren belastingconsulent
- De  penningmeester  van  Volkstuinvereniging  Ons

Genoegen
- Enzovoorts….

Maar op plek één staat de Zonnebloem. Mijn moeder is er
mee  gestart  en  heeft  voor  haar  verdiensten  daarvoor  in
2006 een erepenning gekregen. 
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Tussentijds heeft pa het overgenomen en er nog eens 25
jaar aan vast geplakt.

Tussen al dit vergaderen door was er toch nog tijd om een
paar weken op vakantie te gaan. 
Met de lelijke eend op pad om te kamperen in Nederland en
Duitsland.
Later met hun tweeën en caravan door heel Europa met de
groepsreizen  van  de  ACSI  en  samen  als  Camping
inspecteurs in Denemarken en dichter bij huis Groningen en
Drenthe.

In 2022 hebben ze samen hun 60-jarige trouwdag gevierd
in café Halfweg.
Mijn  moeder  woont  inmiddels  al  weer  2,5  jaar  in  de
Weidehof te Spanbroek.

In april 2023 ging het niet goed met pa. Er bleek kanker
geconstateerd te zijn met een uitzaaiing in de rug waardoor
hij in de rolstoel belandde. 
In september 2023 kwam hij weer terug naar zijn geliefde
Ursem in  het  verzorgingshuis  De  Rustenburcht  op  de  1e

verdieping, kamer 104. Van de kanker is hij genezen maar
zijn nierfunctie ging steeds meer achteruit.

Hij moest nog zoveel doen en het woord RUST kwam niet in
zijn woordenboek voor. 
Het personeel  van de Rustenburcht wil  ik  bedanken voor
hun geduld en liefdevolle verzorging.

Jeroen Schuijlenburg
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En verder . . .

Uitnodiging Palmpasen

Wij  willen  jullie  vragen  om  thuis  een
Palmpasenstok te maken en deze dan mee
te  nemen  naar  de  speciale
Palmpasenviering  op  zondag  13  april  om
10.00  uur  in  de  St.  Bavokerk,  met
medewerking van de Bavokids.

Het is heel leuk om een Palmpasenstok te
maken.

Wat heb je er voor nodig:
 een houten kruis
 iets lekkers, bijvoorbeeld paaseitjes
 wat fruit, koekjes, doppinda’s
 versiering, zoals crêpepapier en slingers 
 broodhaantje

Graag  nodigen  wij  je  uit  om  met  je  zelfgemaakte
Palmpasenstok  in  de  kerk  mee  te  doen  met  de  speciale
intocht die herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Kom op zondag 13 april naar de kerk en neem je versierde
stok mee. Tijdens de viering mag je dan meedoen aan een
intocht door de kerk en krijg je een palmtakje die je ook
aan de Palmpasenstok kan bevestigen.
Na de viering kun je iemand die ziek is of verdrietig, blij
maken met jouw mooi versierde Palmpasenstok.
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Bedevaart naar Banneux
Een  klein  maar  gezellig  bedevaartsoord  in  de  Belgische
Ardennen.

Hier  is  in  1933  Maria  acht  maal
verschenen aan de toen 12-jarige
Mariette Beco, en noemde zich ‘De
maagd  der  armen’. 
Zij  zei  “Ik  kom  het  lijden
verlichten”. 

Het  bisdom  Haarlem/Amsterdam
organiseert  jaarlijks  twee
bedevaarten,  in  het  voor-  en
najaar.
Tijdens het vijfdaagse verblijf  zijn
er  priesters,  een  arts  en
verpleegkundigen  en  vele
vrijwilligers aanwezig.  Zij staan 24

uur per dag voor u klaar, om te zorgen dat u niets te kort
komt.

De kosten voor deze reis bedragen € 350,00, hierbij is alles
inbegrepen. We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er
aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden.
In de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg
aanwezig.  Ook  de  kamers  kunnen  aan  uw  zorgbehoefte
aangepast worden.

De reis wordt dit jaar georganiseerd van: 
23 – 27 mei, aanmelden vóór 31 maart
5 –  9 september, aanmelden vóór 30 juni.
 
Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht
halen  uit  de  saamhorigheid  van  onze  “Banneux  familie”.
Neem dan contact op met Eva Onderwater of Ellen van der
Laan: 06 – 30918592, of stuur een e-mail naar:
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Algemene  Ledenvergadering  RK  Begrafenis-  en
Crematievereniging St. Barbara, Ursem
Onze  jaarlijkse  ledenvergadering  wordt  op  maandag  24
maart gehouden.  Deze vergadering is in de Rode Leeuw en
begint om 20.00 uur.
Het  bestuur  nodigt  alle  leden  van  harte  uit  om  deze
vergadering  bij  te  wonen.  De  agenda  wordt  per  mail
verstuurd aan de bij ons bekende mailadressen, en kunt u
ook  vinden  op  onze  website:  www.uitvaart-barbara-
ursem.nl   Graag tot ziens op 24 maart!

Bestuur RK Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Ursem

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging 
St. Barbara, Ursem

Onze vereniging verzorgt en begeleidt zonder 
winstoogmerk, op respectvolle wijze de uitvaart van de 
ingeschreven leden. De leden ontvangen hiervoor een 
ledenkorting, mits zij gebruik maken van onze ervaren 
uitvaartverzorgster.
Op verzoek verzorgt onze vereniging ook uitvaarten van 
niet leden.

Neemt u in een geval van overlijden contact op met onze
uitvaartverzorgster:
Uitvaartbegeleiding MARA, tel: 06-42086022.
Zij is 24 uur per dag bereikbaar.

Wilt u meer informatie of lid worden? 
Neem dan contact op met onze ledenadministratie:
Tine Groenland-Bakker, tel: 06-12416770 of e-mail: 
leden@st-barbara-ursem.nl   
of kijk op onze website: www.uitvaart-barbara-ursem.nl
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Parochieraad H. Bavo
Voorzitter:
De hr. A.P.M. Wever

Lange Molenweg 32, 1842 EN  Oterleek
Tel.: 06-20419204

Penningmeester:
De hr. J. Blank

 Mijzerdijk 13A, 1645 WS  Ursem
 Tel.: 072-5022518

Secretaris:
Vacant

Coördinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt–Mosch

Patrijs 5, 1645 TL  Ursem
          Tel.: 06-27541953

Lid:
Vacant
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