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Op dit moment leest u nummer 200 van de ‘Op 
weg’….
Het eerste  nummer verscheen in januari 2007. De reden
om dit  blad op te  richten was dat  de Bavoparochie  niet
langer  onderdeel  uitmaakte van de ZUS-parochies,  maar
onderdeel  werd  van  het  samenwerkingsverband  met
Spierdijk, De Goorn, Hensbroek en Obdam. 

Op  1  januari  2007  waren  Henny  de  L’annee  en  Hans
Nieuwkamp de pastores van onze parochie. Henny  vroeg
Jolanda Smit en Cora Bakker, die voorheen in de redactie
zaten van de ‘Zus en Zo’  (het  parochieblad van de ZUS
parochies)  de  redactie  te  vormen  van  het  nieuwe
parochieblad van de Bavo. Ook Nico Koppes werd gevraagd
en  bereid  gevonden  plaats  te  nemen  in  de  redactie.
Gezamenlijk werd de naam van het parochieblad bedacht;
de Op weg…. 
De redactie zoals die in 2007 ontstond, heeft nog steeds
dezelfde samenstelling. In die bijna 19 jaar hebben we in
200 boekjes  aandacht  besteed  aan het  wel  en  wee  van
onze parochie. Zonder uitputtend te willen zijn noemen we
hier een aantal zaken: 

 Op organisatorisch vlak:
De wijzingen in het pastoresteam, de oprichting van regio
De Waterkant en nieuws van het Bisdom.

 Op financieel gebied:
Jaarlijks  is  het  financieel  overzicht  van  de  parochieraad
gepubliceerd.  Ook is er vaak aandacht voor de Stichting
Vrienden van Bavo en hun samenwerking met de Stichting
Behoud Ursemmer (Bavo) Kerk.

 Met betrekking tot bouwkundige zaken:
De Overkant is gerealiseerd. Regelmatig is er geschreven
over het onderhoud van de kerk. De pastorie is verkocht.  

 Over het wel en wee van de parochie: 
Nieuws met betrekking tot doop, 1e communie, het vormsel
en  overlijden  van  parochianen.  Verder  ook  nieuws  met
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betrekking tot de koren, aandacht voor de vrijwilligers en
de inloop op de donderdagmorgen.
En zo is er natuurlijk nog veel meer. Uiteraard is er ook
veel (ongeveer) hetzelfde gebleven. Zo zijn er nog steeds
heel veel vrijwilligers die zich op heel veel fronten inzetten
voor  onze  parochie.  Helaas  is  er  ook  nog  steeds  grote
behoefte  aan  meer  vrijwilligers  voor  de  diverse
werkgroepen.

Maar om bij de redactie te blijven, ook onze werkwijze is in
de loop der jaren flink veranderd. In het begin was pastor
Henny altijd bij onze bijeenkomsten aanwezig, maar al snel
veranderde dat en werkten wij zelfstandig.
Jarenlang kwamen we eenmaal  per  maand samen in  de
pastorie om het concept dat Jolanda (nog steeds) maakt te
bespreken,  de  ontvangen  kopij  zo  nodig  taalkundig  te
corrigeren en er een mooi boekje van te maken. 
Daarna  printten  we  het  uit  zodat  het  de  volgende  dag
gedrukt kon worden door een van de vrijwilligers.
Iedere keer duurde zo’n bijeenkomst al snel een paar uur.
Toen de pastorie verkocht was, kregen we een plekje in het
kantoortje naast de Overkant. 
Sinds de Coronaperiode werken we anders. Jolanda maakt
nog  steeds  het  concept,  maar  de  beide  andere
redactieleden  corrigeren  de  teksten  nu  thuis.  De
maandelijkse bijeenkomst in de kerk is er nog steeds, maar
mede doordat de redactie meer thuis doet en het printwerk
inmiddels  is  uitbesteed  aan  een  bedrijf,  duren  de
bijeenkomsten nu een stuk korter.
Op deze wijze is het voor ons lekker werken. Onze insteek
is om dat de komende tijd te blijven doen. Hoewel we niet
weten hoe de toekomst van onze parochie er uit ziet, zullen
wij  voorlopig ons  steentje  blijven bijdragen om u op de
hoogte te houden van het wel en wee van onze parochie.

De redactie
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De begraafplaats is voorzien van een fraai lichtpunt

In  de  afgelopen  maanden  hebben  de  tuinkabouters  zich
ook beziggehouden met het opknappen van het kruis op
onze begraafplaats. Omdat de haag aan de noordzijde werd
vervangen bleek het ook nodig om het kruis weer op kleur
te brengen.

Het kruis viel namelijk te weinig op en het is wel het baken
op de begraafplaats. Dus werd er tijdens de koffiepauzes
nagedacht hoe dit beter ingevuld kon worden.
Het  beste  idee  kwam  van  Kees  Rus,  die  met  een
investering van € 11,00 de oplossing had.
Samen met Wim Dol werd de klus geklaard en zie daar,
elke avond is het kruis in zijn vorm mooi verlicht.
Na  een  aantal  dagen  werd  er  een  kleine  vernieling
aangetroffen; het stroomdraadje was afgebroken. 
Door  wie? Een  mens  of  een  dier  wat  last  had  van  de
verlichting?  Maar  Kees  en  Wim  zijn  gelijk  aan  de  slag
gegaan om dit euvel te verhelpen. De draad, hoe dun ook,
werd  vakkundig  gesoldeerd  en  zo  kon  tijdens  de
allerzielenviering  het  verlichte  kruis  in  volle  glorie  het
verwachte baken zijn in donkere tijden.

Nu  gaan  de  tuinkabouters  in  winterslaap  en  zullen
omstreeks half maart weer wakker worden.
Mocht er toch nog iets zijn wat de aandacht nodig heeft, 
laat het dan even weten aan ondergetekende. 

Louis Schoutsen
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Najaar  concert  in  de  Bavokerk:  Slagwerkgroep
versus Sfincter! 

Na  het  grote  succes  van  vorig  jaar
gaan  we  de  samenwerking  nog  één
keer aan. Zaterdagavond 29 november
organiseert  ‘De  Vrienden  van  Bavo

Ursem’  in  de  Bavokerk  een  groot  feest  met  de
slagwerkgroep  van  Muziekvereniging  Ursem  en  de
Ursemmer band Sfincter. Met, zoals u van ons gewend bent
een heel afwisselend programma. Kleine pareltjes op het
melodisch slagwerk zullen hand in hand gaan met grote
bombastische stukken én ‘sfinceriaanse’ muziek, uiteraard
voorzien van de nodige humor. De band Sfincter zal dit jaar
voltallig  zijn.  Ton,  Simone,  Jeroen  en  Niels  Vendel  en
Jeroen  Jong  met  als  kers  op  de  taart:  Ron  Vendel.  De
Slagwerkgroep en Sfincter spelen samen maar ook ieder
afzonderlijk. Meer hoeft er niet te worden gezegd.

De kaartverkoop is gestart op 1 november en kosten  
€ 10,00 per stuk, inclusief koffie of thee in de pauze. 
U kunt online bestellen op de website van de vereniging:
https://www.mv-ursem.nl.
Ook zijn er kaarten te koop aan de deur (contant) bij Louis
Schoutsen, Pastoor Van Haasterstraat 8, 1645 SG Ursem.
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Uiteraard kunt u ook kaarten kopen bij de (zij-) ingang van
de kerk op de avond zelf maar vol=vol. De kerk gaat open
om 19.30  uur.
(U  begrijpt  dat  bij  dit  concert  de  donateurskaarten  van
MVU niet te gebruiken zijn omdat het initiatief ligt bij ‘De
Vrienden van Bavo Ursem’.)

De hartelijke groeten namens ‘Vrienden van Bavo Ursem’,
de slagwerkgroep van MVU en de band Sfincter

Nieuws van de Vrienden van Bavo Ursem

Gezellige middag met het Woelige Nootje
De gezellige middag met het Woelige Nootje werd helaas
een beetje  verstoord door het zonnetje door de zijramen,

wat  de  film  heel  moeilijk
zichtbaar maakte.
Er  was  veel  moeite  gedaan
om de film goed zichtbaar te
maken  en  qua  geluid
verstaanbaar  te  maken.  En
dat was op de zonnestralen
na aardig gelukt. 

Maar dat mocht de pret niet drukken.
Vele  mensen  van  de  Rustenburcht  werden  in  rolstoelen
naar de kerk gebracht.
Hier was een aantal  banken weggehaald om onze buren
met aanhang een goede plaats op knappe stoelen aan te
bieden.
Een kleine moeite en veel plezier. 
Een middag die voor herhaling vatbaar is, want er is niets
mooier dan de talenten van eigen bodem op deze manier
de  ruimte  te  geven  in  een  gebouw  dat  steeds  minder
gebruikt wordt.
Nu gaan de vrienden op voor het najaar concert van de
slagwerkgroep en Sfincter.
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Wij  hopen  dat  dit  ook  weer  een  geweldig  succes  gaat
worden.

Wij sluiten het jaar af met 161 vrienden en de stichting
Behoud Ursemmer Bavo Kerk zal zich gaan richten op het
jaar 2026, waarbij een mooi doel geformuleerd zal worden
voor de dorpsveiling.
Stoelen in de plaats van de banken zijn welkom.  

Louis Schoutsen

Wij gedenken

Afra Witte – Caarls, 90 jaar  

Op 11 maart 1935 geboren in Spierdijk, vierde dochter van
Bertus Caarls en Marie Schouten. 

Afra  groeide  op in  het  gezin  met  drie
grote zussen en drie broertjes. 
Ze  had  een  mooie  jeugd  in  Spierdijk,
waar zij zich ontwikkelde tot coupeuse.
Ze werkte bij  veel  gezinnen in en om
Spierdijk  als  naaister.  Ze  woonden
naast  het  café.  Op  een  dansavond
aldaar, ontmoette ze Chiel Witte. 
Ze werden gek op elkaar en Afra ging
mee naar Ursem om daar te helpen met
de zaak (Gebroeders Witte). 

Er werden vier kinderen geboren; Anita, Bert, Pieter-Jan en
Michel. De jongste werd geboren in het nieuwe huis aan de
Walingsdijk. 
Afra  was  trots  op  dit  project,  waar  ze  zelf  een  groot
aandeel in had. 

Afra was als bestuurder en vrijwilliger actief in het dorp en
door haar open en blije karakter waren veel mensen gek op
haar. Voor ons als kinderen was het fantastisch om zo’n
moeder te hebben. Ze had wel vaak en veel haast. 
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Ze zei dan: “ik moet opschieten, want ik heb steeds minder
tijd”.  Afra had een gelukkig huwelijk,  maar verloor Chiel
toen ze 62 was. 
Toch lukte het haar goed om de draad weer op te pakken. 
Afra was erg reislustig en zag de hele wereld. Ook hield ze
van  kamperen  en  had  ze  een  vaste  stek  op  camping
Bakkum.  Alle  kleinkinderen  met  hun  vriendjes  en
vriendinnetjes waren welkom en kwamen dan ook graag bij
oma op de camping. Acht achterkleinkinderen volgden. Ze
hield van iedereen, ze maakte geen onderscheid. 
Wat wij heel bijzonder aan haar vonden, was dat je niet
mocht roddelen. Met name de laatste jaren kreeg Afra veel
terug van het dorp. 
Het leven werd moeilijker, maar door alle steun en liefde
van familie,  zorgverleners  en dorpsgenoten heeft  ze een
lang en prachtig leven gehad. 
Dank lieve Afra voor alles wat je voor ons hebt betekend.
Rust in vrede.

Corrie Mulder - Konijn, 97 jaar

Moeder  werd  geboren  op  11  december
1927 in het Regthuysje in Schermerhorn.
Ze had vier broers en een zus.
Haar broers Jan en Kees waren al vroeg
overleden. Moeder was toen vijf jaar.
Haar moeder overleed toe ze vijftien jaar
was en toen nam ze de huishouding in
het gezin over. 
Dit was wel zwaar voor haar want haar
twee  andere  broers  hadden  een

spierziekte en overleden ook voor hun 40e jaar.
Haar vader hertrouwde en ze kreeg er nog drie zussen bij.
Op  een  oppasvond  kreeg  ze  kennis  met  Piet  Mulder  uit
Ursem en volgens vader was ze het mooiste meisje van
Schermerhorn!
In 1951 trouwden ze en gingen wonen bij de zuivelfabriek
de Prinses en kregen daar vijf kinderen: Kees, Peter, Lia,
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Elly en Tonny. In 1960 verhuisden ze naar de Ruijtersstraat
waar Hans werd geboren.
Ze heeft daar een mooie tijd gehad en had veel plezier met
de buren daar. Hun avondjes waren legendarisch!
In 2014 verhuisden ze naar ‘De Rustenburcht’,  op de 2e
etage, waar ze zelfstandig konden wonen.
In 2015 overleed vader. Op 24 juni  2022 overleed haar
zoon Peter op de leeftijd van 68 jaar en ook daar heeft ze
veel verdriet van gehad. 

Ze was altijd bezig met lezen, vooral spannende boeken en
puzzelen. Ze  heeft  menig  prijsje  gewonnen  met
cryptogrammen, want dat vond ze het mooiste. Haar zicht
en  gehoor  gingen  dusdanig  achteruit,  en  ook  haar
geheugen,  dat  ze  genoodzaakt  was  om  naar  de  1e
verdieping van de Rustenburcht te verhuizen, met algehele
zorg  in  december  2024.  Ze  heeft  amper  in  haar
appartementje  mogen wonen,  want  ze  ging al  heel  snel
naar de huiskamer, waar ze met liefde werd begeleid. Op 9
september  kreeg  ze  het  sacrament  van  de  zieken
toegediend in het bijzijn van de kinderen en kleinkinderen,
waarna ze op 14 september is ingeslapen.

Jopie/Joop Lakeman-Boots, 80 jaar
Jopie  is  op 7 februari  1945,  op het  eind
van de oorlog, geboren aan de Walingsdijk,
als derde in een gezin van zes kinderen.
Na  de  lagere  school  ging  ze  naar  de
huishoudschool in De Goorn.
Ze had als hobby: tekenen en schilderen.
Daar was ze heel  goed in.  Er heeft  zelfs

een schilderij van haar in het Gemeentehuis van Oberursel
gehangen.
Nadat haar vader in 1964 overleed is het gezin verhuisd
naar een woning in de Ruijtersstraat.
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Joop heeft bij een atelier in Bergen gewerkt en op een
reclamebureau. Daarna werkte zij tot aan haar trouwen
in het verzorgingshuis  ‘De Rustenburcht’.
In  1972  trouwde  ze  met  Sjaak  en  ze  kochten  in
Grootebroek  een  huis.  Daar  zijn  de  twee  jongens
geboren.  Ursem  bleef  echter  trekken,  ze  wilde  weer
graag dichtbij haar moeder wilde wonen. Na vijf jaar zijn
ze verhuisd naar een woning in de Ammerdorfferstraat.
Daar is Hilde geboren. Ze deed thuis veel administratief
werk voor het kantoor van Sjaak.
In 1990 zijn ze verhuisd naar de Haverkampstraat, een
leuk huis met een grote tuin, waarin ze graag bezig was.
Joop was heel precies in de dingen die ze deed. Of het
nu om behangen, het huis schilderen, tekenen of kleding
maken ging, het moest altijd perfect zijn.
Ondanks dat ze altijd gezond leefde; ze rookte en dronk
niet,  kreeg  ze  in  2018  een  probleem  met  haar  hart.
Oudejaarsdag is  ze  in  het  VU geopereerd.  Ze herstelde
daar goed van en alles leek weer in orde. 
Tot  zij  in  het  najaar  van  2024  voor  een  onschuldig
onderzoek in het ziekenhuis kwam. Er bleek dat ze meer
mankeerde dan verwacht. 
Net voor de kerst kreeg ze de eerste chemo. De chemo
had niet voldoende effect en ze was al snel uitbehandeld.
Ze was ontzettend moe, maar ze had gelukkig geen pijn.
Ze  moest  met  alles  geholpen  worden  en  ze  was  zo
verzwakt. Ze kon niet meer.
Op  25  augustus  is  Joop,  in  het  bijzijn  van  haar
geliefden, overleden. 
Jopie rust zacht.
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 16 november Geen viering

zondag 23 november
10.00 uur J. Mejia Bavokids

zondag 30 november Geen viering

zondag 7 december Viering in Schermerhorn 

zondag 14 december
10.00 uur J. Mejia Bavokoor

Vieren in Schermerhorn
Het samenkomen is altijd de eerste zondag van de maand
in de Horn in Schermerhorn om 10.00 uur.
De voorganger is een van de drie leken voorgangers.
Met medewerking van een koor.

Dopen
Ouders  die  hun kind willen laten dopen,  kunnen contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is 
06-53924985.
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Vieringen in de Rustenburcht  
Deze vieringen op donderdag zijn voor iedereen 
toegankelijk. Dus ook mensen die niet in de Rustenburcht 
wonen zijn welkom.  
De aanvang is steeds om 15.30 uur.
De volgende viering is op 20 november.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een 
e-mail  te sturen aan:  heiligebavoparochie@hetnet.nl of  u
kunt  op  donderdagochtend  van  9.30-12.00  uur  in  de
pastorie terecht.

Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling
Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021314

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!
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Piet Kager, 85 jaar

Met verdriet, maar ook met veel warme
herinneringen,  nemen we afscheid  van
jou,  Piet  Kager,  geboren  op  13  maart
1940 en overleden op 3 oktober 2025.
Je was altijd in anderen geïnteresseerd,
hield ervan om gezellig bij te praten en
was  daarnaast  een  enorme  harde
werker.
Jij,  mijn vader,  bent opgegroeid op de

boerderij in de polder Mijzen. Je sliep destijds samen met
broer Jan in de bedstee en er werd gewerkt met behulp van
een paard en boten. In 1964 leerde je mijn moeder, Leny
Mul, kennen en in 1967 zijn jullie getrouwd. In 1971 werd
mijn broer Pieter-Jan geboren, in 1976 mijn zus Marjoke en
in 1980 werd ik, Harry, geboren. 
Met  hulp  van  jullie  ouders  konden  jullie,  een  eigen
boerderij starten aan de Mijzerdijk 15. Vanaf begin jaren
’90 werd er één firma opgezet met je broer Jan, genaamd
Firma  P.J.  &  J.C.  Kager.  De  boerderij  en  bijbehorende
landerijen  zijn  je  levenswerk.  Bestond  de  polder
halverwege vorige eeuw nog uit  eilandjes,  rond het  jaar
2000 waren percelen aan elkaar geschakeld via bruggen en
dammen.  In  je  werk,  en  ook  de  laatste  jaren,  viel  je
enorme dierenliefde op. Naast de dierenliefde had je een
enorme liefde voor de natuur op en rondom de boerderij.
Of  het  nu  ging  om weidevogels  of  het  steenuiltje  in  de
boomgaard.  Gelukkig  waren  Peter  en  Annemarie  Leeuw
bereid  de  boerderij  voort  te  zetten  en  bleef  je  via  hen
betrokken.
Pa, jij leefde op bij nieuwe contacten. Daarbij was je altijd
geïnteresseerd en wilde je weten wat iemand allemaal in
zijn  leven  had  gedaan  en  meegemaakt.  Tevens  was  je
geïnteresseerd in ons als kinderen, bijvoorbeeld inzake het
reilen en zeilen op het werk. 
Lieve pa, bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven en je
optimistische levenshouding. Je blijft voor altijd in ons hart.

14



Welkom op donderdagmorgen!
Elke donderdag is de kerk geopend van 09.30 tot 12.00

uur.
Weet  dat  u  welkom  bent  om  bij  ons
binnen te lopen voor een kopje koffie of
thee.
Om ongeveer 10.30 uur speelt Wil Does
op  het  grote  kerkorgel  en  af  en  toe
komt Cees Appel spelen op zijn trompet.
Dat zijn heel sfeervolle momenten. 

Wij hebben een kast vol boeken en puzzels. Daar mag u er
een van lenen. 
Ook het bezoek aan de begraafplaats of de Mariakapel is
goed te combineren met een kopje koffie en een praatje.

 Wij zien u graag!

Kaartje sturen?
De  parochieraad  stuurt  zo  nu  en  dan  een  kaartje  naar
parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben
met  hun  gezondheid,  verdrietig  zijn  of  in  een  lastige
periode zitten.
Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan
worden met een kaartje, vernemen wij dat graag.
Dat kan via 06-27537113 of per e- mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl

Collecte
De  Bavoparochie  gaat  met  de  tijd
mee.  Het  is  nu  ook  mogelijk  de
parochie op digitale wijze financieel te
steunen. 
Vanuit uw luie stoel, maar ook in de
kerk  kunt  u  in  de collecteschaal,  bij
de  collectezuil en  her  en  der  in  de
kerk, deze QR code scannen.

Uiteraard  blijft  contant  geld  ook  altijd  welkom  in  de
collecteschaal of in de collectezuil achter in de kerk.
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de parochieraad
Handig om te weten

29 november 20.00 uur Slagwerkgroep Ursem
met rockband Sfincter

18 april 2026 20.00 uur Dorpsveiling

Uitnodiging voor mantelzorgers en alleenstaanden in
Ursem en Rustenburg

Op  donderdag  18  december  2025  organiseren  wij  voor
mantelzorgers en alleenstaanden uit Ursem en Rustenburg
een gezamenlijk diner van 17.00 uur tot 19.30 uur. 
In het Wapen van de Wogmeer.

Hiermee willen we mantelzorgers die zich vrijwillig inzetten
voor  het  welzijn  van  een  persoon,  en  alleenstaanden,
verwennen in de koude dagen voor kerst. Bewoners van de
Rustenburcht kunnen niet deelnemen aan dit diner.

Zo mogelijk met eigen vervoer.
Aanmelden kan telefonisch, tot uiterlijk 12 december.
Hans Wijte 06-51026595
Sylvia de Block 06-22954584
Namens PCI Ursem

Deelname is gratis, maar vol is vol.

Eerste Heilige Communie

Uitnodiging Eerste Heilige Communie
Komend voorjaar doet weer een aantal  kinderen in onze
parochies mee met de voorbereiding op en de viering van
de Eerste Heilige Communie. Hiervoor komen de kinderen
in aanmerking vanaf groep 4, in de leeftijd 7/8 jaar. 
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De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met kinderen
uit  diverse  parochies  in  de  omgeving.  De  eerste
werkmiddag is op een zaterdagmiddag, de overige zijn op
verschillende  doordeweekse  middagen,  afwisselend  in  de
verschillende kerken.
De presentatieviering vindt plaats in De Goorn op zondag
15  februari  2026.  De  viering  van  de  Eerste  Heilige
Communie  vindt  plaats  in  De Goorn  op  zondag 12  april
2026.

Wilt  u  uw kind hiervoor  opgeven,  dan  vragen  wij  u  om
onderstaand strookje in te vullen en te mailen. De uiterste
aanmelddatum is 20 december.

Donderdag  22  januari  om  20:00  uur  is  er  een
informatieavond voor de ouders van de kinderen die mee
zullen doen. Deze avond wordt gehouden in de kerk in De
Goorn.

Bij bovenstaande hoort wel een kanttekening.
Een  en  ander  is  afhankelijk  van  de  groepsgrootte,  er
kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. 

De kosten van de Eerste Heilige Communie zijn € 25,00 per
kind. 

Wij hebben ook nog een verzoek aan u: 
Mocht u bij het lezen van deze uitnodiging nog iemand te
binnen  schieten  die  wij  via  de  bekende  kanalen
waarschijnlijk niet bereiken, maar die mogelijk wel aan wil
sluiten, zou u diegene dan op dit bericht willen wijzen?

Werkgroep Eerste Communie Waterkant Zuid:
Pastor Anne-Marie van Straaten en Peter vd Lee.
Mail: EHCwaterkantzuid@outlook.com
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Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie

Ja, ik wil dat mijn kind meedoet met de voorbereiding en
viering van de Eerste Heilige Communie 2026. 

naam kind:  ………………………………………………………………………

adres:         …………………………………………………………………………..

postcode/woonplaats:……………………………………………………………

telefoonnummer:……………………………………………………………………

wij zijn ingeschreven bij de volgende kerk: 

……………………………………………………………………….

geboortedatum:……………………………………………………………………

E-mailadres : ………………………………………………………………………

o Ik  ben  akkoord  met  het  tonen/opnemen  van  mailadres
en/of telefoonnummer in mail- of Whatsapp-groep.
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Allerzielen 2025

Het is achter de rug, Allerzielen,
de  dag  waarop  we  alle
overledenen gedenken.
In het bijzonder hen, die wij in
onze parochiegemeenschap het
afgelopen  jaar  hebben  moeten
loslaten.  Juist  op  deze  dag
beseffen  we  meer  dan  anders
dat het leven broos en eindig is.

We staan stil bij het verdriet en het gemis.
De  werkgroep  Allerzielenviering  heeft  dit  jaar
samengewerkt met kapelaan Josué en met elkaar kozen we
voor het thema: ‘Waar ben je’.  Dit werd gesymboliseerd
door middel van een doolhof op de kaft van het kerkboekje
maar ook centraal  in de kerk was een doolhof gemaakt.
Kapelaan  Josué  las  het  evangelie  voor  over  de
Emmaüsgangers.  Een verhaal  uit  het  Nieuwe Testament,
waarin twee leerlingen Jezus niet herkennen nadat hij, na
zijn opstanding aan hen verschijnt op weg naar het dorp
Emmaüs. Ze herkennen hem pas als hij bij het breken van
het brood de zegen uitspreekt, waarna hij verdwijnt. 
In  zijn  overweging  schetste  de  kapelaan  dat  we  in  ons
grote verdriet om een overledene terug mogen vallen op
Jezus.We  herkennen  hem  vaak  niet,  net  als  de
Emmaüsgangers. Maar hij is er altijd voor ons. Soms in de
stilte, in een zacht gefluister diep van binnen. Soms in de
aanwezigheid van lieve en betrokken mensen om je heen.
Mensen die je troosten door in de eerste plaats nabij  te
zijn, en in de tweede plaats, je nabij te zijn. In de derde
plaats,  je  nabij  zijn  en  in  de  vierde  plaats,  je  uitzicht
bieden...
Het doolhof van emoties waarin Jezus naast je loopt. Het
blijft  een  groot  verdriet  en  een  ongelooflijke  zoektocht
maar als je wat verder bent in het proces en voorzichtig
terug durft te kijken waren er toch momentjes van hoop... 
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Het koor ‘Eigen Wijs’ zong hier treffend over: ‘Als men zegt
het  komt  goed...   denk  ik  dit  heeft  geen  zin.  Maar  ik
vertrouw,  steeds  een  beetje  meer’  een  lied  van  Maria
Magdalena uit The passion in 2022.
We hebben de namen genoemd van de zestien overledenen
waar  we  sinds  Allerzielen  2024  afscheid  van  hebben
moeten  nemen.  Voor  elke  overledene  werd  een  kaars
aangestoken en ieder werd kort herdacht. Zo dachten we
ook  nog  even  aan  pastor  Hans  Nieuwkamp van  wie  we
afscheid hebben moeten nemen.
Een 17de kaars werd ontstoken voor alle andere mensen die
ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn, in onze families, in
Nederland en over de hele wereld. Deze kaars kreeg later
in de viering een speciale plek bij Maria en op dat moment
werd  het  Avé  maria  gespeeld  door  Peter  Stam  op  de
marimba, ondersteund door Jim Wassenaar op het orgel.
Een heel indrukwekkend en emotioneel moment.
Ook de gang naar  het  kerkhof  na de viering blijft  altijd
bijzonder. In de stromende regen werden aan het eind van
de middag alle kaarsjes in de glazen potten op het kerkhof,
langs de paden, tussen de graven aan gestoken. Een diepe
buiging voor een ieder die daarbij betrokken was op dat
moment...     
’s  Avonds om ongeveer  20.15 uur was het  droog en de
sfeer adembenemend mooi. Na het taptoesignaal, gespeeld
door Cees Appel kon men, wanneer men daar aan toe was,
teruglopen naar de kerk voor een kopje koffie of thee. 
Even napraten en een beetje bijkomen.
Als werkgroep mochten we ervaren dat u onder de indruk
was van deze prachtige viering en dankbaar ook dat we
met elkaar dit hebben mogen ervaren. Hier biedt de kerk
houvast  en  verbinding  en  laten  we  dat  met  elkaar  niet
vergeten.
Maandagmiddag kwam er opnieuw een groep vrijwilligers
met de werkgroep Allerzielenviering bij elkaar in de kerk.
We hebben vijf kwartier lang alle glazenpotten die op het
kerkhof lagen, afgewassen en afgedroogd. 
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Ze werden met
kruiwagens vol, vanaf het
kerkhof  de  keuken  ‘aan
De Overkant’
binnengereden.  Door  de
regen van zondagmiddag
zijn er veel warme (door
de waxinelichtjes) glazen
potten  geknapt.  Wel
veertig  van  de  ongeveer
160  potten  waren  stuk.
Dat is altijd jammer maar
we  mochten  dit  jaar
rekenen  op  steun  van
Rick’s kitchen. Hij leverde
ons  veel  grote  glazen
potten  van  Kesbeke,  u
kent  ze  wel  van  de
augurken. We hopen ook

het komende jaar op hem te mogen rekenen!
Nico van Diepen grapte nog het volgende:
‘Voor Kesbeke alle lof, al zijn potten liggen op het kerkhof!’
Dank aan alle vrijwilligers die ons tot steun zijn geweest in
de aanloop van en tijdens de Allerzielenviering.

De werkgroep Allerzielenviering én kapelaan Josué

Dankwoord
“Het mag wel eens gezegd worden”. 
DANK aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt met de
voorbereidingen en de uitvoering van de Allerzielendienst
op  2  november.  Wat  hebben  jullie  er  weer  een
indrukwekkende en mooie dienst van gemaakt, het was in
een woord geweldig. Daarbij ook nog het verlichte kerkhof,
zo sfeervol.
 
Wat hebben jullie weer veel werk verzet samen, TOPPERS
zijn jullie allemaal.
Weet dat jullie werk zeer wordt gewaardeerd. 
Nogmaals DANK, DANK, DANK!
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� �Dirigent & Organist/Pianist gezocht! � �  
Gemengd koor ‘Eigen Wijs’ zoekt muzikale versterking!
Het koor ‘Eigen Wijs’   kampt met ernstige moeilijkheden!
Zondag 2 november,  op Allerzielen,  hebben we ons van
onze beste kant laten zien maar de realiteit is heel anders.
We  zijn  op  zoek  naar  een  nieuwe  dirigent  én  een
organist/pianist  om  samen  met  ons  de  komende  jaren

verder  te  groeien  en
muzikaal te stralen! 
Onze huidige  dirigent  én
koorlid,  Marlenè  Heddes,
leidt  het  koor  al  enkele
jaren  en  kent  ons
repertoire als geen ander,
maar  wil  nu  toch  een
stapje  terug  doen.  Dat
begrijpen  wij  allen  heel
goed. Daarom zoeken we

een  vaste  kracht  die  met  frisse  energie  en  muzikaliteit
verder bouwt aan onze EigenWijze toekomst. 
Onze organist  Jim Wassenaar  is  helaas  afgelopen zomer
gestopt wegens andere drukte en dat is een groot gemis.
Jim was er op 2 november en zal ons ook begeleiden in de
kerstnachtmis en daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Hij
wordt  tijdelijk  vervangen door  onze Wil  Does,  maar  ook
hier  zoeken  we  een  enthousiaste  muzikant  die  in  ons
fantastische combo komt spelen.
We repeteren elke donderdagavond in de kerk van 19.30 
uur tot 21.15 uur (met koffiepauze om 20.30 uur)
Kom jij ons versterken? Of ken jij iemand die dit leuk zou 
vinden?
Denkt u met ons mee? Deelt u dit bericht alstublieft, met
name ook bij muzikale familie, vrienden en bekenden. 
Neem  contact  op  met  Lia  Mulder  Stam.  Bel  haar  (06-
25481648)  of  mail  naar  Lia  Mulder-Stam
(j.l.mulder@quicknet.nl).
Wij willen heel graag verder, samen!
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Bericht van de M.O.V. 

Wij gaan het hele jaar 
door voor de Voedselbank!

                     
Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en 
toiletartikelen in voor de Voedselbank West-Friesland. 
In het voorportaal van de kerk en achter in ‘De Overkant’,
kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van
9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de
kerk open is. Regelmatig worden deze producten bij de
Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.
Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de
volgende website: www.voedselbankwf.nl

Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief

In  onze  regio  ‘De  Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele informatie van deze parochies. U kunt zich 
kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail 
adres door te geven aan:regiodewaterkant@gmail.com
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