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Van de parochieraad

Een nieuw seizoen staat weer voor de deur.

Na de voor velen wat regenachtig verlopen vakantieperiode
zijn de scholen op 4 september weer begonnen.

Wij beginnen op zondag 10 september met een viering met
samenzang.

Dit is de opmaat voor de viering van de opening van het
seizoen op 17 september met aansluitend koffie, een
drankje en een hapje voor alle vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten en met hen gaan wij
de parochie een aantal jaren voortzetten. Ik weet op dit
moment nog even niet wat de oproep voor versterking van
een aantal vrijwilligersgroepen heeft opgeleverd, echter zou
het goed zijn het overzicht van alle leden van werkgroepen
weer eens te verversen.

Daarom de vraag aan elke werkgroep een lijstje met namen
aan te reiken aan de parochieraad.

We willen als parochieraad ook het contact met de
werkgroepen beter organiseren, door elke maand een paar
werkgroepen (vertegenwoordigers) uit te nodigen en
gewoon eens te bespreken of er knelpunten zijn, wat er
leeft en wat anders, beter kan.

Een andere positieve ontwikkeling is dat eerdaags de vorig
jaar uit bedrijf genomen installatie met antennes voor gsm
zal worden vervangen door een nieuw systeem. T-Mobile zal
deze werkzaamheden uitvoeren. Dit brengt dan weer de
broodnodige financiéle inkomsten met zich mee.

Tot slot,
graag zien wij iedereen zondag 17 september, of eerder.



Uitnodiging voor zondag 17 september

Heb je ze al gezien?

Heb je ze al gehoord?

Heb je ze al zien helpen waar het kan?

Nee, want ze willen echt ‘anoniem’ blijven.

Zij hebben geen naam, alleen de naam ‘vrijwilliger’.
Zij zoeken geen bekendheid en hun naam hoeft
niet onder hun werk te staan.

Zij doen alles uit ‘vrije wil’,

daarom heten zij ‘vrijwilliger’,

omdat zij zonder dat het moet

én uit ‘vrije wil’, hun schouders zetten onder
alle bezigheden van onze Bavokerk.

Bedankt lieve vrijwilligers

voor jullie tomeloze inzet

en jullie betrokkenheid.

En wij hopen nog heel, heel lang

op jullie te mogen rekenen.

Dank voor alles wat jullie doen,

voor wat jullie betekenen.

Jullie zijn onmisbaar en daarom.........
willen wij jullie uitnodigen voor de viering van
zondag 17 september.

Na deze viering willen we met jullie toosten
op wat jullie doen, op wie jullie zijn en

op dat we niet zonder jullie kunnen.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Vanaf 17 september zal gedurende twee weken het
uurwerk worden stilgezet, wegens werkzaamheden aan de
zenders in de toren.




Kaartje sturen?

De parochieraad stuurt zo nu en dan een kaartje naar
parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben
met hun gezondheid, verdrietig zijn of in een lastige periode
zitten.

Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan
worden met een kaartje, vernemen wij dat graag.

Dat kan via 06-27537113 of per e- mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl

Collecte

De Bavoparochie gaat met de tijd
mee. Het is nu ook mogelijk de
parochie op digitale wijze financieel
te steunen.

Vanuit uw luie stoel, maar ook in de
kerk kunt u in de collecteschaal, bij
de collectezuil en her en der in de
kerk, deze QR code scannen.

Uiteraard blijft contant geld ook altijd welkom in de
collecteschaal of in de collectezuil achter in de kerk.

Wij gedenken

Vera Potjes-Karsten

Vanaf haar vroege jeugd heeft mams leven
in het teken gestaan van liefdevolle zorg
voor anderen. Toen haar vader langdurig
ziek werd, zorgde ze als meisje van elf,
samen met haar broer, voor de boerderij.
In De Weere, waar ze opgroeide, was het
ook gebruikelijk dat je zieke dorpsgenoten
te hulp schoot.
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Op menig adres heeft ze haar steentje bijgedragen.
Eveneens werkte ze bij de buren, als hulp in de
huishouding. Naast het vele werk dat ze verrichtte behaalde
zij verschillende naaidiploma’s. Was er tijd over, dan kon er
altijd nog garen gesponnen of sokken gestopt worden.

Het harde werken en haar behendigheid op de naaimachine
kwamen goed van pas toen ze trouwde en met pap een
gezin stichtte. In het begin van hun huwelijk woonden ze in
de Wieringermeer, hier werden de eerste vier kinderen
geboren. Later verhuisden ze naar de Lange Molenweg 14 in
de Schermer, waar de volgende vier zich aandienden. Toen
de boerderij op nummer 24 te koop kwam, pakten ze de
mogelijkheid met beide handen aan om een eigen bedrijf te
beginnen.

Met hun doorzettingsvermogen, hard werken en de eindjes
aan elkaar knopen hebben ze er iets moois van weten te
maken. Er kwamen nog twee kinderen bij en met acht
dochters en twee zonen voelde mam zich rijk.

Ondanks haar grote gezin stond de deur altijd open voor
een praatje, kop koffie of een hapje mee-eten. Door haar
gastvrijheid voelde iedereen zich bij haar thuis.

Bij velen zal zij bekend zijn als moeder van .......
Vriendjes en vriendinnetjes waren van harte welkom om te
komen spelen of te blijven logeren. Wij bewaren mooie
herinneringen aan onze jeugd.

Eind 1996 verhuisden pap en mam naar Ursem, hier ging
mam bij de handwerkclub.
Mam haakte graag en hield van fijn haakwerk. Het
hoogtepunt was wel de jaarlijkse bazaar, waar de door haar
gehaakte engeltjes en kerstboompjes gretig aftrek vonden.
Tot het laatst toe was ze met haar mooie haakwerkjes
bezig. Mam heeft haar haakpen nu voorgoed neergelegd, maar wij
pakken haar draad op.

Familie Potjes



Pierre Groenland, 67 jaar

Het is niet te geloven.

Zo'n vitale, sportieve persoon

zomaar uit het leven gegrepen.

"= Nog maar kort genietend van zijn

& pensioen kon hij allerlei activiteiten

g ondernemen, om zo zijn

L liefhebberijen te kunnen beoefenen.

4 Samen met Tine grote afstanden

s wandelen en hierover verslag doen

‘ ™= - aan eenieder, die dit wilde horen.

Hij was nog maar net bekomen van de 100 km van
Leegwater, die hij op 3 augustus had gelopen.

Ook al weer vol plannen voor de volgende ondernemingen
naar landen of landschappen, die tot de verbeelding
spreken.

Naast deze sportieve uitdagingen had hij ook ruimte
gemaakt om zich aan te sluiten bij de tuinkabouters van de
Bavoparochie. Hij moest af en toe even passen en meten in
zijn agenda, maar op de maandagmiddag was hij een zeer
gewaardeerde kracht. Als jongste en grootste man van deze
groep had hij een gewenste inbreng en ook aan de
koffietafel kon hij met zijn verhaalkracht de groep
vermaken.

Wij, de tuinkabouters die de begraafplaats en de kerktuin
onderhouden, wensen Tine en de andere familieleden heel
veel sterkte om dit verlies te dragen en wij zullen zijn
inbreng missen.




Rooster
van de vieringen in onze parochie:

zondag 10 september
10.00 uur A. van Straaten Bavokids

zondag 17 september
10.00 uur A. Rodriguez Bavokoor
Viering voor vrijwilligers ‘Eigen Wijs’

zondag 24 september
10.00 uur A. van Straaten  ‘Eigen Wijs’

zondag 1 oktober

10. 00 uur Parochianen Bavokids
zondag 8 oktober Geen viering
Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is
06-5392498°5.

Op zaterdag 9 september wordt om 13.00 uur Indy Johanna
Maria Roosje gedoopt, dochter van Robin Roosje en Patrice
Prins.




Viering door de week

Vieringen in de Rustenburcht weer voor iedereen
Deze vieringen op donderdagmiddag zijn weer voor
iedereen toegankelijk !!!

Dus ook mensen die niet in de Rustenburcht wonen zijn
welkom.

De aanvang is steeds om 15.30 uur.

Donderdag 21 sept. (Bert Glorie)
Donderdag 19 okt. (Bert Glorie)
Donderdag 16 nov. (Hans Reedijk)
Donderdag 21 dec. (Hans en Bert) Kerst

‘Open Huis’

Op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en
de pastorie open. Wilt u iets afspreken, of gewoon even een

gesprek? U bent van harte welkom!
Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een

e-mail te sturen aan: heiligebavoparochie@hetnet.nl of u
kunt op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur in de

pastorie terecht.

Ledenadministratie:

Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling
Reigerlaan 54, 1645 TD Ursem
Tel.: 072-5021314
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Verhuizen? '

Laat u kennen!

Help onze ledenadministratie.
Geef uw verhuizing door

met een verhuisbericht

aan uw parochiebestuur!

Nagedachtenis aan mijn moeder, Agatha Lidwina
Koppes-Schilder

Lieve mam jij was er altijd,

bij de belangrijke momenten in mijn
leven.

Je zette me op de wereld

en heb veel zorg en liefde gegeven.

Op naar de lagere en middelbare
school,

je zorgde dat ik altijd een gevulde
broodtrommel had.

Elke ochtend zat je bij me aan tafel,
vertrouwd en fijn was dat.

In 2000 kwam het overlijden van je man,
mijn vader, wat een groot gemis.

Op eigen benen, ik ging uit huis,

jij bleef mijn wekelijkse uitvalsbasis.
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Het behalen van mijn bul,

wij samen naar Utrecht.

Na studeren komt werken,

wat komt er in de praktijk van mij terecht?

Het vormen van mijn eigen gezin,

ik kreeg kinderen en trad in het huwelijk,

Jij, aan het hoofd van jouw gezin (zeven kinderen en
dertien kleinkinderen),

je voelde je schathemelrijk.

De jaren gingen tellen,

eerst een hartoperatie en daarna liet je geheugen je beetje
bij beetje in de steek.

Een val, je laatste strijd,

je ligt roerloos, gelaat en handen zijn bleek.

Wat hebben we de afgelopen 42 jaar,

veel momenten samen gehad.

Geen nieuw momenten meer, wat blijft zijn herinneringen
vaarwel mijn lieve moeder, zorgzame schat!

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

De oproep voor een nieuwe penningmeester die in een
eerdere uitgave van de ‘Op weg’ is gedaan heeft helaas
niets opgeleverd.

We hopen echter wel dat de vacature vervuld wordt.
Misschien durft u het zelf niet aan, maar weet u wel iemand
in uw naaste omgeving die de Vrienden een goede dienst
kan bewijzen. Laat het ons weten.

Zoals u wellicht weet heeft onze stichting de ANBI status,
dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is van
belang voor de belastingdienst, uw giften zijn aftrekbaar bij
uw inkomsten opgave, maar dit heeft als keerzijde dat er
verslag gedaan moet worden op een website.
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Tot voor kort hadden wij een pagina bij Bavoparochie.nl,
maar die is in overleg met de parochieraad verlaten. De
Vrienden staan tenslotte los van de parochie.

Het aantal vrienden stabiliseert zich rond de 140 Vrienden.
Ook hebben wij de parochieraad het verzoek gedaan om de
opbrengst van de kerkenveiling, waarvan de inkomsten een
geweldige bijdrage voor de stichting zijn, gezien de
strategie van het Bisdom een andere bestemming te geven.
Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Louis Schoutsen

Word Vriend van Bavo Ursem!
Help mee om de Bavokerk voor onze
gemeenschap te behouden.

U kunt vriend worden van Bavo
Ursem en daardoor financieel
bijdragen aan het onderhoud van
het kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden?

Maak minimaal € 50,00 over op IBAN
NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend.
Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders
kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!

Handig om te weten
17 september 10.00 uur Viering voor de vrijwilligers
van onze parochie
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Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief

In onze regio ‘'De Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele informatie van deze
parochies. U kunt zich kosteloos abonneren op deze
nieuwsbrief door uw e-mail adres door te geven

aan:regiodewaterkant@gmail.com

Wij gaan het hele jaar
door voor de Voedselbank!

Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en
toiletartikelen in voor de Voedselbank West-Friesland.

In het voorportaal van de kerk en achter in ‘De Overkant’,
kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van
9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de
kerk open is. Regelmatig worden deze producten bij de
Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.

Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de
volgende website: www.voedselbankwf.nl
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Bericht van de M.O0.V.

Beste Mensen
De vastenactie 2023 heeft € 14.430,00 opgebracht.
Wat een fantastisch bedrag.
Ons doel is bereikt en we kunnen ons schoolboeken project
ten uitvoer brengen.
Hartelijk dank voor de goede samenwerking.
Sjaak Spil
Stichting Uganda
Werkvoortzetting Pater Kees Spil

En verder. ..

Wie komt er gezellig zingen bij de Bavokids?

Nu de zomervakantie voorbij is, gaan we weer mooie liedjes
zingen met elkaar.

Jan Maarten maakt van iedere repetitie een feestje.

We repeteren op donderdag van 18.30 uur tot 19.15 uur.
Wie komt er ons koor versterken?

Gezellig als je er bij komt!

We hopen dat we tijdens het kerstspel weer een

vol koor hebben.
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Gaat u mee naar Lourdes van 22 t/m 29 oktober
202372

Na een geslaagde bedevaart in september 2022 hebben we
besloten om ook in 2023 naar Lourdes te gaan, de plek
waar Maria verscheen aan Bernadette.

De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde
van Maria mochten ontvangen. Lourdes, een plek waar de
hemel en aarde elkaar raken...

Tijdens ons verblijf bezoeken wij de Heiligdommen, nemen
deel aan diverse plechtigheden zoals de lichtprocessie,
viering aan de grot, de Internationale Hoogmis en de
kruisweg.

Ook gaan we een excursie maken naar de Pyreneeén.

De bedevaart is een mix van inspiratie, informatie,
ontmoeting, bezinning en ontspanning. Wij zingen, lachen,
huilen en bidden heel wat af!

We zouden het fijn vinden om met vele mensen uit De
Waterkant en Amsterdam-Noord Lourdes te beleven en u
een onvergetelijke week te bezorgen.

We vertrekken op zondag 22 oktober in de namiddag (na
een maaltijd in Amsterdam) met de bus en komen dan
maandag 23 oktober rond 11:00 uur aan in Lourdes.

We verblijven in hotel Irlande; 5 nachten vol pension

Op zaterdag 28 oktober vertrekken we in de namiddag weer
uit Lourdes om zondag 29 oktober rond 12:00 uur weer
thuis te komen.

Informatie bij onze contactpersonen:

Pastor Nico Knol 06 23614321 - pastornico@ziggo.nl of
Yvonne Heddes - -0651605562 - yvonne@yris-ursem.nl
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Parochieraad H. Bavo

Voorzitter:

De hr. A.P.M. Wever
Lange Molenweg 32, 1842 EN Oterleek
Tel.: 06-20419204

Penningmeester:

De hr. J. Blank
Mijzerdijk 13A, 1645 WS Ursem
Tel.: 072-5022518

Secretaris:

Mevr. C. Timmer-Oudhuis
Drechterlandsedijk 22, 1645 RH Ursem
Tel.: 072-5022949

Coordinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt-Mosch
Patrijs 5, 1645 TL Ursem
Tel.: 06-27541953

Lid:
Vacant
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